
450 JAAR 
GEBOORTE VAN NEDERLAND 
& ALKMAAR ONTZET
Deze tentoonstelling is een initiatief van het Samenwerkingsverband 
1572-gemeenten. In 2022 stonden we stil bij het begin van de 
geboorte van Nederland. Tientallen gemeenten, waaronder 
Alkmaar, hebben zich bij dit programma aangesloten.

Alle deelnemende gemeenten hebben een band met de periode 1572/1574, 
zowel in positieve als in negatieve zin. Allemaal kwamen zij gewild of ongewild 
terecht in een oorlog waarin burgers, steden en provincies niet alleen tegenover 
hun Spaanse landsheer maar vooral ook tegenover elkaar kwamen te staan. 
Uiteindelijk leidde die gewapende strijd tot het ontstaan van de Republiek 
der Zeven Verenigde nederlanden, de voorloper van het huidige Nederland. 
De herdenking van 450 jaar geboorte van Nederland loopt tot en met 2024.

Het programma richt zich op hedendaagse waarden die al in de 
Tachtigjarige Oorlog een cruciale rol speelden: vrijheid, verdraagzaamheid, 
verscheidenheid en verbondenheid (de 4 V’s). Meer informatie vindt u op: 
geboortevannederland.nl. U kunt zich daar ook opgeven voor de nieuwsbrief.

In deze tentoonstelling vindt u informatie over de situatie toen en bij 
ieder thema een koppeling naar het heden. En twee tijdlijnen: van de 
Tachtigjarige oorlog en van het beleg en ontzet van Alkmaar



OPSTAND
Halverwege de 16e eeuw verzet een deel van 
de bevolking in de Nederlanden zich tegen 
hun landsheer, Filips II van Spanje. Zij zien 
hun oude vrijheden aangetast en zijn het 
oneens met de strenge vervolgingen van 
gereformeerden. In 1566 slaat de vlam in 
de pan. De Beeldenstorm vernielt kerken, 
kloosters en kapellen van Henegouwen  
tot Friesland.

VRIJHEID
Nederland is een vrije, open en veilige 
samenleving. Dat was niet altijd zo. 
Nederland ontwikkelde zich tot een 
onafhankelijke Republiek tijdens de 80-jarige 
Oorlog (1568- 1648). In de loop van die 
oorlog veroverde de Republiek koloniën 
die pas in de twintigste eeuw onafhankelijk 
werden. Nu vinden we onafhankelijkheid 
vanzelfsprekend en geven we meer aandacht 
aan persoonlijke vrijheid.

Wat betekent vrijheid voor jou? En waar ligt 
de grens tussen jouw vrijheid en die van een 
ander? Welke quote past het beste bij jou?

“U zal lof en eer oogsten [...] omdat u de 
eerste bent geweest die het vaderland zo’n 
goede en trouwe dienst hebt bewezen in 
deze ongemakkelijke tijd [...] u bent een 
voorbeeld voor alle anderen.” Willem van 
Oranje aan Vlissingen, mei 1572.

“Dat zij [...] goed en bloed offeren tot 
verlossing van het vaderland uit de 
gruwelijke tirannie van de vreemde Spaanse 
knechten die dit land nu verscheidene jaren 
onderdrukken en nog dagelijks beroven van 
haar welvaart.” Willem van Oranje, Eerste 
Vrije Statenvergadering Holland, juli 1572.

“Ik zie dat ze overal de moed verliezen, 
zodanig dat de meest toegewijde [steden] 
geweldig wankelen. [...] ze [worden] 
gevat door zo’n schrik, dat ik vrees dat 
ik uiteindelijk alleen zal staan en van alle 
kanten verlaten, indien God hier niet op 
miraculeuze wijze in voorziet.” Willem 
van Oranje aan zijn broer Jan van Nassau, 
oktober 1572.

ORANJE
Koning Filips II stelt Willem van Oranje verant
woordelijk voor de ‘rebellie’. Hij stuurt de hertog 
van Alva om orde op zaken te stellen. Oranje vlucht 
naar het Duitse Dillenburg. In 1568 organiseert hij 
een eerste militaire invasie, zonder succes. Op 1 
april 1572 krijgt de Opstand een nieuwe impuls na 
de inname van Den Briel door de watergeuzen. Kort 
daarna kiezen belangrijke steden zoals Vlissingen en 
Enkhuizen de kant van Oranje.

VERSCHEIDENHEID
Nederland is een 
meerstemmig land.  
Al in 1572 vinden edelen 
en stadsbestuurders het 
belangrijk hun stem te 
laten horen. Ze zijn het niet eens met het beleid van 
landsheer Filips II. De Republiek die in 1588 ontstaat, 
is een Statenbond van zelfstandige gebieden met 
eigen wetten en regels. Toch moeten ze er samen 
uitkomen. Ook nu zijn er verschillende stemmen, 
belangen en meningen.

Kun jij jezelf zijn?



OORLOG
Willem van Oranje roept de Nederlanders in 1572 
op tot verzet tegen de ‘tirannie van Alva’. Hij stuurt 
legers naar het zuiden, oosten en noorden van de 
Nederlanden. Onder militaire druk voelen steden zich 
gedwongen een kant te kiezen. Het platteland lijdt 
onder plunderingen van de regeringstroepen van 
Filips II en de troepen van Oranje. De opstand is een 
burgeroorlog geworden.

VERDRAAGZAAMHEID
Nederland wordt gezien als een 
tolerant land. Het begrip tolerantie 
heeft een lange geschiedenis. Vanaf 
1572 pleiten politici zoals Willem van 
Oranje voor gewetensvrijheid: je mag 
geloven wat je wilt en je bent vrij binnen 
je eigen huis. Dat betekent nog niet 
dat iedereen dezelfde rechten heeft. 
Katholieken en Joden zijn lange tijd 
tweederangsburgers. Tegenwoordig 
staat verdraagzaamheid ter discussie.

Hoe verdraagzaam ben jij? Hoe ga jij om 
met mensen die anders denken dan jij?

HET WILHELMUS
Wilhelmus van Nassouwe ben ik, van 
Duitsen bloed, den vaderland getrouwe blijf 
ik tot in den dood. Een Prinse van Oranje 
ben ik, vrij, onverveerd, den Koning van 
Hispanje heb ik altijd geëerd.

Het Wilhelmus komt uit de zestiende eeuw. 
Het werd geschreven als geuzenlied, tijdens 
de eerste jaren van de Tachtigjarige Oorlog. 
In 1572 zongen opstandelingen het al.

PROPAGANDA
Willem van Oranje probeert Nederlanders via 
propaganda te overtuigen in opstand te komen. 
Hij gebruikt daarvoor brieven, pamfletten 
en prenten. Oranje benadrukt de liefde voor 
het vaderland en de strijd om oude vrijheden. 
Godsdienst staat meer op de achtergrond. 
Zo probeert hij zowel katholieken als 
gereformeerden aan zich te binden. 

VERBONDENHEID
In 1572 bestaat de 
Nederlander nog (lang) niet. 
Willem van Oranje probeert 
mensen in de Nederlanden 
voor zijn strijd te winnen door 
ze te vertellen dat ze samen 
één vaderland delen. Wat 
het betekent om Nederlands 
te zijn staat nog lang niet 
vast en blijft ook steeds 
veranderen.

Wat verbindt jou met Nederland?

Deze prent is een samenvatting van Oranje’s 
argumenten. De hertog van Alva zit op een 
troon. Hij houdt de zeventien gewesten uit 

de Nederlanden vast aan 
kettingen, ze zijn verbeeld 
als vrouwfiguren met het 
wapen van hun provincie. De 

burgers mogen niets zeggen en staan achteraan. 
De vrijheden (privileges) liggen vertrapt op 
de voorgrond. Op de achtergrond zien we de 
gruweldaden van Alva.

Anoniem, Tirannie van Alva - De Ellendighe Staat der 
Nederlanden, circa 1570, Huis Van Gijn, Dordrecht 



1566
 

AUGUSTUS
Beeldenstorm.

DE TACHTIGJARIGE OORLOG
13 JULI 

Beleg van Haarlem 
verloren door de 
opstandelingen.

1568 
23 MEI 

Slag bij Heiligerlee.
1 APRIL 

   Den Briel wordt 
ingenomen, een 

toevalstreffer.

6 APRIL 
Vlissingen sluit 
zich aan bij  
Willem van Oranje.

21 MEI 
Enkhuizen sluit 
zich ook aan bij 

Willem van Oranje.

9 JULI 
Martelaren van 
Gorcum door 
geuzenleider 
Lumey gemarteld 
en opgehangen.

19 JULI 
Eerste Vrije Staten­

vergadering in 
Dordrecht maakt 

Willem van Oranje  
stadhouder van 

Holland, zorgt 
voor geld om 
de troepen te 

betalen en maakt 
godsdienstvrijheid 

bespreekbaar. 

16 NOVEMBER 
Zutphen geplunderd 
door regeringsleger 
onder Don Fadrique.

1 DECEMBER
Het Bloedbad 

van Naarden. Het 
regeringsleger 
neemt de stad 

in, veel burgers 
worden vermoord.

1572

Aanwezig zijn: 
Dordrecht, 
Haarlem, 
Leiden, Gouda, 
Alkmaar, Hoorn, 
Enkhuizen, Edam, 
Monnickendam, 
Medemblik, 
Gorinchem en 
Oudewater. 

8 OKTOBER
Victorie van Alkmaar! 
Het regeringsleger 
wordt verslagen.

11 OKTOBER
Slag op de  
Zuiderzee  

gewonnen door 
 de opstandelingen.

1573

De slag op de Zuiderzee, 1573, Jan Theunisz. Blanckerhoff, 1663, Rijksmuseum

Moord door de Spanjaarden in de straten van 
Naarden, 1572, Jan van Troyen. Rijksmuseum

Beeldenstorm in een kerk, 
Dirck van Delen, 1630 [detail], 
Rijksmuseum

Zutphen door Frederik ingenomen, ets,  
Frans Hogenber, 1972, Museum Boijmans van Beuningen 

Portret Don Fadrique Álvarez 
de Toledo (Don Frederik),  
Jan Punt, 1749,  
Rijksmuseum



1579
 

23 JANUARI
Unie van 

Utrecht bundelt 
de krachten 

van meerdere 
Nederlandse 

steden en 
provincies in  
de Opstand.

1581
 

26 JULI
De Staten-Generaal 

zeggen hun trouw aan 
koning Filips II op: 

ze ‘verlaten’ de koning.  
Het document staat 
daarom bekend als 
het Plakkaat van 

Verlatinge.

1585
 

17 AUGUSTUS
Val van  

Antwerpen, 
vluchtelingen 

vertrekken naar 
de Noordelijke 
Nederlanden.

1588
 

Ontstaan van  
de Republiek der 
Zeven Verenigde 

Nederlanden.

1609
 

9 APRIL
Het twaalfjarig 

Bestand zorgt voor 
een tijdelijke vrede.

1648
 

15 MEI
Vrede van 

Münster erkent 
de Republiek als 
soeverein land.

1584
 

10 JULI 
Willem van Oranje 

vermoord door  
Balthasar Gerards.

1574 1576
 

4 NOVEMBER
Pacificatie 

van Gent leidt 
tot tijdelijke 

religievrede in  
de Nederlanden.

 
2 JUNI

Vlaardingen wordt 
afgebrand door de 

watergeuzen. 3 OKTOBER
Ontzet van Leiden, 
de Geuzen verslaan 
het regeringsleger.

Geuzenpenning,  
1574, Rijksmuseum  

Portret van koning Filips II van Spanje, 
François Morellon La Cave,  
naar Adriaen van der Werff, 1733

De slag op de Zuiderzee, 1573, Jan Theunisz. Blanckerhoff, 1663, Rijksmuseum

De moord op Willem van Oranje [detail], Richard Henkel, 
naar Wilhelm von Lindenschmit, Rijksmuseum

Het sluiten van de Vrede van Munster, Gerard ter Borch (II), 1648, olieverf op doek, Rijksmuseum

Anno 1581. De afzwering van 
Filips II [detail], 1837-1897, 
Johannes Hinderikus Egenberger, 
Amsterdam Museum

De officiële ratificatie 
van de pacificatie 
van Gent, Nationaal 
Archief, Den Haag

De hongerende bevolking na de opheffing van 
het beleg van Leiden, Otto van Veen, 1574 - 1629



1566

14 JULI 
Jan Arentsz, de in Alkmaar geboren 

voorman van de Hollandse reformatie, 
houdt de eerste hagepreek in Holland.

21 JULI 
Eerste Alkmaarse hagepreek  

door Jan Arentsz.

24 AUGUSTUS 
Beeldenstormers proberen de Grote of 

St. Laurenskerk binnen te dringen.  
Hij gaat op slot.

2 SEPTEMBER 
In de kerk van de Alkmaarse 

minderbroeders worden beelden 
stukgeslagen. Een verband wordt 

gelegd met een bezoek aan de stad 
van de edelman en ‘grote geus’ Hendrik 
van Brederode. Hij zou er opdracht toe 

hebben gegeven.

BEGIN SEPTEMBER 
De gilden krijgen opdracht altaren en 

beelden uit de  St. Laurenskerk veilig op 
te slaan. Terwijl ze daar mee bezig zijn, 
dringen reformanten de kerk binnen en 

worden beelden stukgeslagen.

ALKMAAR EN OMGEVING - VOOR  HET BELEG
1567-1568

Alkmaarders vluchten voor  
Alva’s Raad van Beroerten,  

een speciale rechtbank in het leven 
geroepen om de veroorzakers van  

de onrust in 1566 en 1567 te straffen.  
Men spreekt al snel van de ’Bloedraad.’

1571
MAART-APRIL 

De watergeuzen komen aan 
wal op diverse plaatsen 
aan de Noordzeekust en 

‘brandschatten’ vele dorpen.  
Egmond aan Zee wordt in 

brand gestoken. 

In Alkmaar worden Spaanse 
troepen gelegerd ter 

bestrijding van de  
watergeuzen. Men ondervindt 
veel overlast van de soldaten.

Zitting van de Bloedraad met Alva op troon, 
1567, anoniem, 1618 - 1624, Rijksmuseum

Portret Fernando Alvarez de Toledo (1507-1582), 
hertog van Alva, Rijksmuseum

Openbare preek in het veld, 1566, 
Simon Fokke, 1782 - 1784 Rijksmuseum



ALKMAAR EN OMGEVING - VOOR  HET BELEG
1572
21 MEI 

Enkhuizen kiest voor de Opstand.  
Onder enige druk gaat ook  
Hoorn over naar de Prins.  

Diederik Sonoy wordt gouverneur  
van het Noorderkwartier  

namens Willem van Oranje.

20 JUNI 
Alkmaar opent de poorten voor 

het geuzenleger van Sonoy en sluit 
zich aan bij de Opstand. De nonnen 
van het Clarissenklooster vluchten 

uit de stad. 5 monniken van het 
Minderbroedersklooster worden 

gevangen genomen. De Alkmaarse Grote 
of St. Laurenskerk wordt ingericht voor 

de protestantse eredienst. De Alkmaarse 
kloosters worden opgeheven.

24 JUNI 
Terechtstelling in Enkhuizen van 
 vijf minderbroeders uit Alkmaar.  

In december wordt een later gevangen 
genomen zesde minderbroeder 
 eveneens ter dood gebracht. 

3 DECEMBER 
Begin van de belegering van Haarlem 

door de Spanjaarden.

1573
MEI 

Begin aanleg nieuwe vestingwerken. 
Vele omliggende dorpen werken mee. 
Bij Rustenburg, Broek op Langedijk, 
Schoorldam en Krabbendam bouwt  

men schansen.

7 JUNI 
Sonoy geeft opdracht de abdij van 

Egmond in brand te steken. Zo 
kunnen Spaanse troepen zich er 
niet verschansen. De stenen van 
de ruïne worden gebruikt voor de 

verdedigingswerken.

13 JULI 
Het uitgehongerde Haarlem geeft zich 

over na 7 maanden belegering.

16 JULI 
Spaanse soldaten en een geuzenleger 
staan voor de stad. Het stadsbestuur 
weet niet wat te doen. Geuzenkapitein

Ruychaver en burgemeester Floris  
van Teylingen openen de Friese Poort  

voor het geuzenleger.  
De Spanjaarden worden verjaagd.

Zicht op de ruïne van 
de abdij van Egmond 
- François-Joseph 
Pfeiffer, 1806

Portret van de geuzenleider Diederik van Sonoy, 
Hendrik Jacobsz Soeteboom, 1658



1 SEPTEMBER
Een bode komt in de stad en brengt 

bericht van Diederik Sonoy, gouverneur 
van het Noorderkwartier namens Willem 

van Oranje. Sonoy heeft sluizen laten 
openen om met behulp van het water 
de Spanjaarden te verdrijven. Hij is 

bereid om desnoods ook de zeedijk bij 
Medemblik door te steken.

2 OF 3 SEPTEMBER
Timmerman Maerten Pietersz. van der 

Mey brengt brieven uit de stad (verborgen 
in een polsstok) naar Sonoy en de Staten 

van het Noorderkwartier in Hoorn. Hij 
dringt erop aan om meer dijken door 
te steken. Geuzenkapiteins Duyvel en 

Hennebaert stellen Cabeliau voor om de 
stad te verlaten om hun leven te redden. 

Cabeliau blijft om de stad verdedigen.

3 SEPTEMBER
De Spanjaarden leggen een schans 
aan tegenover de Friese Poort en 

later ook bij de Rode Toren.

12 SEPTEMBER
De dochter van een Alkmaarse borstel­
maker die aarde moest aandragen voor 
het versterken van de stadswallen, was 
vanwege de Spaanse kanonskogels in 
de minderbroederskerk gevlucht. Ze 
dacht daar veilig te zijn, maar wordt 

dodelijk getroffen door een kogel, die 
de kerkmuur had doorboord.

14 SEPTEMBER
Een kanonskogel raakt een huis 

aan het Luttik Oudorp, vernielt veel 
meubilair, waaronder het spinnewiel 

waar een meisje mee aan het spinnen 
was en de wastobbe waar een vrouw 

de was deed. Alle zeven bewoners 
blijven ongedeerd. Het getroffen huis 

was misschien het nog bestaande 
‘Huis met de Kogel.’

15 SEPTEMBER
Bij een nachtelijke uitval wordt een 
Spanjaard gevangengenomen, Juan 
Jeronimo de Arbizo.  De Spanjaard 

verstrekt waardevolle informatie over 
de Spaanse plannen, onder meer dat 
zij alle inwoners willen vermoorden. 

Volgens Juan liggen er 6.500 soldaten 
rond de stad. De Spanjaarden vragen 

opnieuw om overgave, beloven gunstige 
voorwaarden. Ze worden niet geloofd.

HET BELEG VAN ALKMAAR 1573

21 AUGUSTUS 
Begin belegering van Alkmaar door 
het Spaanse leger onder bevel van 

Don Frederik, zoon hertog van Alva. De 
verdediging van de stad wordt geleid door 
overste Jacob Cabeliau, gouverneur van 

de stad namens Willem van Oranje.

Zwaard van Jacob Cabeljauw, anoniem, , Rijkmuseum

24 AUGUSTUS 
De schans bij de ton op de zuidelijke 

oever van het Zeglis ter hoogte van het 
Schermeer valt in Spaanse handen.

21 AUGUSTUS 
Schermutseling bij Koedijk tussen 
de soldaten van Dirck Duyvel en 

de Spanjaarden.

BEGIN SEPTEMBER 
Sonoy laat Oterleek in brand steken, 

wegens hulp aan de Spanjaarden.

Een van de polsstokbriefjes, Regionaal Archief Alkmaar



4 SEPTEMBER
In navolging van Haarlem wordt als tweede 

verdedigingslinie een halvemaanvormig 
bastion aangelegd achter de Friese Poort. 

4 huizen worden ervoor afgebroken.

5 SEPTEMBER
De al sinds september 1572 

ondergedoken pastoor van de 
Grote of St. Laurenskerk, Eilard 

van Waterland en kapelaan David 
Lenaertsz gevangen genomen.

8 SEPTEMBER
De Spanjaarden drijven de spot  
met de Alkmaarders en spelen  

op hun schalmeien iedere avond  
‘‘het liedeken van den Prins van Orange’’.  

Bij het minderbroedersklooster stort 
een deel van de met een aarden wal 

versterkte stadsmuur in.

18 SEPTEMBER
De bangste dag. Het Spaanse leger 

probeert na een artilleriebombardement 
de stad te bestormen bij de Friese 

Poort en de Rode Toren, maar dankzij 
heldhaftig verzet van de geuzensoldaten 
en de Alkmaarse burgerij, zowel mannen, 
vrouwen, meisjes en jongens, mislukt dit. 
Vierentwintig soldaten en dertien burgers 
komen om. De Spaanse aanvallers hebben 

veel meer doden te betreuren,  
misschien wel vijfhonderd. 

20 SEPTEMBER
Een tweede halfslachtige poging om de 

stad te bestormen mislukt, voornamelijk 
door onwil van de Spaanse soldaten.

HET BELEG VAN ALKMAAR 1573

In verhalen uit de 17e eeuw worden voor 
het eerst de namen genoemd van Trijn 
Rembrands en Kitman, die zich tijdens 
de bestorming onderscheiden zouden 

hebben door hun dapperheid. Vissers uit 
Schermerhorn en andere dorpen van het 
Schermereiland verzamelen zich met hun 
schuiten bij het Zeglis. Ze bemoedigen de 

verdedigers van de stad en ontregelen  
de Spanjaarden door te roepen  

‘val aen, slaet dood de Spangiaerts.’

25 EN 26 AUGUSTUS 
De Spanjaarden eisen overgave van 

de stad onder gunstige voorwaarden. 
Er wordt niet op ingegaan. Cabeliau 
verbiedt ieder verder overleg met de 

Spanjaarden.

28 AUGUSTUS 
Jan Arentsz overlijdt:  

gereformeerd predikant en voorman 
van de reformatie in Holland.

Sterfbed van Jan Arentsz, 
Alexander Ver Huell, 1872, 
Regionaal Archief Alkmaar

Spaanse onderhandelaren, 
Alexander Ver Huell, 1872, 
Regionaal Archief Alkmaar

Kaart van Louris Pietersz 
met onvoltooide wallen 
en bastions samen met 
oudere vestingwerken



22 SEPTEMBER 1573
Het Spaanse leger begint zich terug te 
trekken. De schansen aan de zuidkant 

van de stad worden verlaten. 

Een Waalse overloper komt in de stad. 
Hij had er brand moeten stichten.

23 SEPTEMBER 1573
Opnieuw proberen de Spanjaarden 

vergeefs te onderhandelen over een 
overgave van de stad.

24 SEPTEMBER 1573
Het water rondom de stad stijgt,  

de velden liggen blank.

29 SEPTEMBER 1573
Iedere soldaat krijgt 6 tinnen 

daalders. Na inwisseling zal dit 
een bedrag van ongeveer 10.000 

gulden gaan kosten.

1 OKTOBER 1573
Op de Schermer vaart een galei 
van de geuzen ter beveiliging 

tegen de Spanjaarden.

5 OKTOBER 1573
De Spanjaarden verbranden  

een deel van Koedijk.

HET BELEG EN ONTZET VAN ALKMAAR EN DAARNA

Reproductie 1987 van tekening / 
gravure “Het beleg van Alkmaar” 
zicht vanaf Oudorp 1573, 
Gemeentelijke diacollectie 
Monumentenzorg Alkmaar

1574
De Spanjaarden rukken op in Waterland. 
Ook het Schermereiland wordt bedreigd.

In 1575 wordt de Spaanse aanval op het 
Schermereiland afgeslagen. 

2 DECEMBER 1573
Geuzenkapiteins Jacques Hennebaert 
en Dirck Duyvel moeten zich voor een 

krijgsraad verantwoorden wegens 
hun gedrag in het begin van het beleg, 

toen ze de stad wilden ontvluchten. 
Op 4 december worden ze vanwege 

hun verder onberispelijk gedrag 
tijdens de belegering vrijgesproken.

11 DECEMBER 1573
Eilard van Waterland, de pastoor 

van de Grote of St. Laurenskerk en 
kapelaan David Lenaertsz worden 

opgehangen op de Mient in Alkmaar.



Beeld van stadstimmerman 
Maart en Pietersz van der Meij, 
Kerkp lein Alkmaar.

25 SEPTEMBER 1573
Juan Jeronimo de Arbizo wordt 

opgehangen, hoewel hem het leven was 
beloofd. De Spanjaarden moesten denken 
dat de Waalse soldaat opgehangen was. 

De Arbizo droeg daarom de kleding  
van de Waalse soldaat.

26 SEPTEMBER 1573 28 SEPTEMBER 1573
De vroedschap besluit tinnen  

noodgeld te slaan, dat na het beleg 
omgewisseld kan worden.

HET BELEG EN ONTZET VAN ALKMAAR EN DAARNA

6 OKTOBER 1573
In de stad wordt haring en wijting 

gevangen, een bewijs dat het zeewater  
tot in Alkmaar is gekomen.

8 OKTOBER 1573
Het Spaanse leger beëindigt het beleg, 
daartoe gedwongen door het stijgende 

water en de onwil van de Spaanse 
soldaten. Alkmaar is de eerste stad die  

met succes een Spaanse belegering  
heeft doorstaan. ‘Van Alkmaar de 

victorie!’ wordt een vaste uitdrukking.  
De jaarlijkse viering van Alkmaars Ontzet 

op 8 oktober is één van de oudste  
Alkmaarse tradities.

Noodgeld uit het beleg van Alkmaar, 
1573, anoniem, 1650 - 1749, Rijksmuseum

Vroeg in de ochtend probeert Van der 
Meij terug te komen in de stad. Hij 
verdrinkt bijna in de ondergelopen 

weilanden rond de stad (hij kon niet 
zwemmen) en gooit een blaas met 

brieven weg, die waarschijnlijk  
in Spaanse handen valt.

1575
Een groot Spaans offensief dreigt. 

Sonoy richt een verdedigingslinie in van 
inundaties (onderwaterzettingen) en 

schansen. De Spanjaarden blazen  
hun offensief af.  

Sonoy benoemt een commissie die een 
groep zogenaamde verraders moet 

berechten. Er is veel kritiek vanwege de 
vooringenomenheid van de rechters en de 

wreedheid bij de verhoren. Na ingrijpen 
van hogerhand worden de aangeklaagden 

in juli 1577 vrijgelaten.

1576
De Nederlandse gewesten sluiten in Gent 
een akkoord, de zogenaamde ‘pacificatie’.  

De Spaanse troepen moeten het land 
verlaten, de ketterplakkaten worden 

opgeschort, iedereen wordt hersteld in 
zijn oude rechten en bezittingen. 

 
In Holland blijft de openbare  

uitoefening van de rooms-katholieke 
religie verboden. In Noord-Holland, boven 

het IJ, wordt niet meer gevochten  

1581
Alkmaar ontvangt van Willem van 

Oranje en de Staten vanwege betoonde 
dapperheid de inkomsten van de Waag.

11 OKTOBER 1573
Slag op de Zuiderzee. De Spaanse 

vloot wordt verslagen door een 
geuzenvloot, waar ook Alkmaar  

aan heeft meebetaald.

NA HET BELEG

Gedenkplaat bij het derde 
eeuwfeest van het ontzet 
van Alkmaar 1573-1873. 
Rijksmuseum



Ruychaver bij het lijk van een Spaansgezinde raadsman te Alkmaar, 1573, Theodoor Koning, naar Jacobus Buys, 1781, Rijksmuseum
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Deze tentoonstelling is ontwikkeld door het Dordrechts 
Museum voor het Samenwerkingsverband 1572-gemeenten.
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VRAGEN OF OPMERKINGEN?  
Mail naar contact@geboortevannederland.nl

Q GeboorteVanNederland  
D geboortevan_nl

ONDERWIJSPROGRAMMA 
Interesse in het Geboorte van Nederland Onderwijsprogramma 
‘Mysterie van 1572’, een duurzaam lessenpakket over 
geschiedenis, burgerschap en erfgoed? Kijk dan op: 
geboortevannederland.nl/onderwijs.

PUBLICATIE BRIEVEN WILLEM VAN ORANJE
Willem van Oranje is een ambitieuze edelman die uitgroeit 
tot de leider van de Nederlandse Opstand. Hij zoekt steun, 
onderhandelt, geeft orders. Hij pleit voor vrijheid en 
verdraagzaamheid. En hij probeert met zijn brieven voor- en 
tegenstanders te overtuigen dat hij het goede doet voor 
inwoners van de Nederlanden. Soms gaat dat goed, soms zijn 
de gevolgen niet te overzien.

In het boek Willem van Oranje in brieven kijken we mee over 
Oranjes schouder. Aan de hand van veertig brieven volgen we 
hem in 1572, een keerpunt in de Nederlandse geschiedenis. De 
brieven, ingeleid door experts, laten zien hoe Oranje probeert 
Nederlanders voor zich te winnen en misstanden aan de kaak 
te stellen. De weg naar vrijheid en verdraagzaamheid blijkt 
weerbarstiger dan de prins had gehoopt.

ALKMAARONTZET450JAAR.NL


